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WEEK 1 

Een oproep tot het Koninkrijk 

1	 Hoe roept de Messias ons tot Gods Koninkrijk? 

	 “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer jullie en geloof het 
goede nieuws!” 

	 “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.” 

	 “Wat baat het een mens de hele wereld te winnen toch zichzelf te verliezen?” 

Markus 1:15 · Mattheüs 6:33 · Mattheüs 16:26 

2	 Waarom blijf je dan deel van de gemeenschap van de Messias? 

Ik geloof dat de Messias, die God beloofde, al lang geleden is gekomen en op het punt 
staat terug te keren. Jezus van Nazareth, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, is 
de ware Messias, gezalfd met de Heilige Geest. God roept me om één te zijn met Jezus 
en het volk dat Hij verzamelt, zodat ik geen enkel voorrecht van Zijn Koninkrijk verspil. 

Hebreeën 10:25 · Psalm 45:7 · Mattheüs 1:1 · Johannes 10:10 · Johannes 17:21                                                                     
Openbaring 22:20 · Mattheüs 10:37 · Hebreeën 13:14 
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WEEK 2 

De weg tot het Koninkrijk  

Het Woord van God 

3	 Hoe erf je het Koninkrijk der Hemelen? 

	 Door Gods onverdiende genade: de Heilige Geest heeft me ertoe gebracht Jezus de 
Messias te kennen en op Hem te vertrouwen, en zo tot Gods erfgenaam gemaakt. 
Diezelfde genade stelt me nu in staat dankbaar te zijn en God terug lief te hebben. 

Johannes 17:3 · Jeremia 31:18 · 1 Johannes 2:3-6 · Titus 3:7  

4	 Hoe ken je God en leer je Hem werkelijk lief te hebben? 

	 Door aandachtig te luisteren naar wat God over Zichzelf openbaart. 

2 Timotheüs 3:16-17 

5	 Hoe openbaart God Zich het eerst? 

	 God roept alle dingen tot bestaan zodat ze de waarheid over Hem spreken. 

Genesis 1:1 · Johannes 1:1 · Kolossenzen 1:15-17 · Psalm 33:6 · Psalm 19:2 
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6	 Hoe kun je er zeker van zijn dat ook jij de waarheid over Hem spreekt? 

	 Door Zijn geschreven Woord voorrang te geven. 

Psalm 1:1-2 · Spreuken 3:5 · Jozua 1:8 · Psalm 119:105 

7	 Hoe heet Gods geschreven Woord? 

	 De Heilige Schrift, ook wel de Bijbel genoemd. Ze is geschreven door onvolmaakte 
mensen onder de volmaakte inspiratie van de Heilige Geest, die haar lezing verlicht. 

2 Petrus 1:21 · 1 Korintiërs 2:10-16 
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WEEK 3 

Het verbond van God  

8	 Wat houdt de Schriften als één boek samen? 

	 Gods eeuwig verbond met Israël, door de Heilige Geest in twee fasen geopenbaard: eerst 
in het Eerste Verbond, zoals vastgelegd in het Oude Testament, en daarna in het 
beloofde Nieuwe Verbond, vervuld in het Nieuwe Testament. 

9	 Waarom sloot God het Eerste Verbond met Israël? 

	 Om Zijn eeuwige liefde voor een gevallen volk te laten zien. Met Israël hield de Heilige 
Geest alle volken een spiegel voor. God stelde Israël aan om de menselijke zonde en 
opstand bloot te leggen en Gods belofte te verkondigen om de mensheid te herstellen. 

Jesaja 40:9-10 · Exodus 24:7-8 · Jeremia 31:31-34 

10	 Wat maakt het Nieuwe Verbond beter? 

	 De Messias, die voor ons de wet en de profeten vervuld heeft, en de Heilige Geest, die in 
ons schept wat de wet niet kan: een rein hart dat in liefde op God antwoordt. 

Jeremia 31:31-34 · Mattheüs 26:28 · Hebreeën 8:6,13                                                                                                     
Mattheüs 5:17 · Romeinen 8:7-8  
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WEEK 4 

11	 Maar waarom worden beide verbonden ook “testamenten” genoemd? 

	 Omdat de dood hun beloften en waarschuwingen bezegelt. 

Psalm 50:5 

12	 Wat voor dood bezegelde het Eerste Verbond? 

	 Dierenoffers die naar de Messias wezen. 

Exodus 24:5 · Hebreeën 9 

13	 Wat voor dood bezegelt het Nieuwe Verbond? 

	 Het offer van de Messias zelf. 

Hebreeën 9:15-17 · Jesaja 53 

14	 Wat leer je van de wet, de profeten en de geschriften? 

	 Dat ze naar de Messias wijzen als degene die Gods eeuwig verbond vervult. 

Deuteronomium 18:15 · Hebreeën 1:1-2  
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WEEK 5 

De Messias van God 

15	 Wat betekent “Messias” in het Hebreeuws en “Christus” in het Grieks? 

	 Gezalfde. 

Handelingen 10:32 · Johannes 1:41 

16	 Waarmee heeft God Hem gezalfd? 

	 Met de Heilige Geest. 

Psalm 45:8 · Markus 1:10 

17	 Wat staat hierover in het boek Jesaja? 

	 “De Geest van Mijn Heer God is op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd om aan de 
nederigen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen van hart te 
verbinden, om aan de gevangenen vrijheid te proclameren, en aan de opgeslotenen de 
opening van de kerker, om het jaar van de genade van de Heer aan te kondigen.” 

Jesaja 61:1-2 · Lukas 4:18-19 
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18	 Waarvoor zalfde God Hem met de Heilige Geest? 

	 Om als de Messias onder de mensen herkend en gemachtigd te worden om ons te 
redden. 

Mattheüs 7:28-29 · Handelingen 10:38 

19	 Wat leren Mozes en de profeten precies over de Messias? 

	 Ze leren over Zijn komst, Zijn persoon, Zijn ambten en Zijn toestanden. 

7



WEEK 6 

De komst van de Messias 

De prominentie van de Messias 

20	 Hoe zou de komst van de Messias bekend worden? 

	 Door Zijn wonderen en boodschap. 

De wonderen van de Messias 

21	 Wat moest de Messias doen? 

	 De blinden doen zien, de doven horen, de lammen lopen en de stommen spreken. 

Jesaja 35:5-6 

22	 Heeft de Heer Jezus dit allemaal gedaan? 

	 Ja, voor de ogen van de hele wereld. Daarom heeft zelfs het deel van de Joden dat niet in 
Hem geloofde Zijn wonderen wel gelasterd, maar niet ontkend. 

Lukas 7:18-23 · Markus 3:22 
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WEEK 7 

De boodschap van de Messias 

23	 Wat moest de Messias aankondigen? 

	 Gratis vergeving van zonden en eeuwig leven voor iedereen die zich omkeert en 
vertrouwt op het offer van de Messias voor hem als zondaar: “Want U bent mijn Heer, 
goed en vergevingsgezind, zeer genadig voor allen die U aanroepen.” 

Markus 1:15 · Psalm 86:5 · Jesaja 55:1 · Romeinen 10:9 

24	 Hoe roept Jesaja ons op om God te vertrouwen? 

	 “Zoek de Heer zolang Hij te vinden is, roep Hem aan zolang Hij nabij is. Laat de boze zijn 
weg verlaten en de slechte mens zijn gedachten, om terug te keren tot de Heer, die Zich 
over hem zal ontfermen, en tot onze God, want Hij zal veel vergeven.” 

Jesaja 55:6-7 

25	 Wie is “de boze” en “de slechte mens”? 

	 Wie is dat niet? “Want er is niemand ter wereld zo rechtvaardig dat hij goed doet en 
tegelijkertijd niet zondigt.” 

Prediker 7:20 · Jesaja 64:6 · Psalm 53:3 · Psalm 130:3 · Psalm 143:2                                                                             
Psalm 51:5 · 1 Koningen 8:46 · Romeinen 11:32 
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WEEK 8 

De geboorte van de Messias 

Het wonder van Zijn geboorte 

26	 Wat voor een vrouw zou de Messias baren? 

	 Een gewone, jonge vrouw – nederig en maagdelijk. 

27	 Wat staat hierover in het boek Jesaja? 

	 “De maagd zal ontvangen en een Zoon baren, en zij zal Hem ‘God met ons’ noemen.” 

Jesaja 7:14 

28	 Heeft een maagd onze Heer Jezus ontvangen? 

	 Ja, Maria uit de koninklijke lijn van David. 

Lukas 1:32,34 

29	 Hoe kon een maagd ontvangen? 

	 Door het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest, zodat de Messias in Zijn wezen 
geheel zonder zonde was en daardoor in staat de zonden van anderen te dragen. 

Lukas 1:35 
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30	 Wat gebeurde er met Jozef? 

	 Hij, ook uit de koninklijke lijn van David, werd de adoptievader van Jezus en de 
biologische vader van Zijn broers en zussen. 

Mattheüs 1:24-25 · Lukas 3:23 · Mattheüs 13:55-56 
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WEEK 9 

De plaats van Zijn geboorte 

31	 Waar moest de Messias geboren worden? 

	 In Bethlehem. 

32	 Wat zegt de profeet Micha hierover? 

	 “En jij, Bethlehem Efratha, hoewel jong onder de duizenden van Juda; uit jou zal iemand 
voortkomen die voor Mij over Israël zal heersen.” 

Micha 5:1 

33	 Waarom moest de Messias in Bethlehem geboren worden? 

	 Omdat Hij de Zoon van David is en het Brood des Levens – en Bethlehem, Davids 
thuisstad, “Huis van het Brood” betekent. 

1 Samuël 16:1 · Johannes 6:48 · Openbaring 22:16 

34	 Begon de Messias pas te bestaan bij Zijn geboorte in Bethlehem? 

	 Nee. Micha voegt eraan toe: “Zijn oorsprongen zijn oeroud, uit de dagen van de 
eeuwigheid.” 

Micha 5:1 · Genesis 1:1 · Johannes 1:1-4 
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35	 Wat betekent dat? 

	 De Messias is zowel de ware mens als de ware God. Als mens werd Hij in Bethlehem 
geboren toen de tijd rijp was, en sinds Zijn opstanding leeft Hij in eeuwigheid. Als God is 
Hij er altijd geweest en zal altijd zijn. 

Kolossenzen 1:17 · Kolossenzen 3:10 · Kolossenzen 2:9 · 1 Korintiërs 15:45-49 

36	 Als Hij in Bethlehem is geboren, waarom wordt Hij Jezus “van Nazareth” genoemd? 

	 Omdat Hij in Nazareth opgroeide, nadat Hij als vluchteling in Egypte had geleefd. 

Jesaja 11:1 · Mattheüs 2:15-23 · Lukas 4:16 · Hosea 11:1 
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WEEK 10 

De tijd van Zijn geboorte 

37	 Wat staat er over de tijd van de geboorte van de Messias in het boek Daniël? 

	 “Een ontzegde Messias zal worden afgesneden. En het volk van de komende heerser zal 
de stad en de tempel verwoesten.” 

Daniël 9:26 · Filippenzen 2:7 

38	 Naar welke tempel verwees de profeet Daniël? 

	 Naar de tempel die Zerubbabel herbouwde na de Babylonische ballingschap. 

Ezra 5:2 

39	 Wanneer moest dan de Messias geboren worden? 

	 Toen de tijd vervuld was: vóór de verwoesting van de Tweede Tempel. 

Galaten 4:4 
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WEEK 11 

De bestemming van de Messias  

De Eerste Tempel 

40	 Wie bouwde de Eerste Tempel? 

	 Koning Salomo. 

1 Koningen 6:1 

41	 Wie verwoestte de Eerste Tempel? 

	 Nebukadnezar, die de Joden gevangen naar Babylon voerde. 

2 Koningen 25:9 

De Babylonische ballingschap 

42	 Hoe lang waren de Joden gevangen in Babylon? 

	 Zeventig jaar. 

2 Kronieken 36:21 

43	 Wie heeft hen uit de Babylonische ballingschap bevrijd? 

	 Cyrus de Grote, de eerste koning van het Perzische rijk. 

2 Kronieken 36:22-23 
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De Tweede Tempel 

44	 Wat deden de Joden bij hun terugkeer? 

	 Ze bouwden de Tweede Tempel onder leiding van Zerubbabel. 

Ezra 3:8 

45	 Welke tempel werd heerlijker, de eerste of de tweede? 

	 Op het eerste gezicht: de eerste, want daar woonde de heerlijkheid van de Heer 
zichtbaar. 

1 Koningen 8:10-11 · Ezechiël 10:18-19 · Ezechiël 11:23 

46	 Maar zei de profeet Haggaï niet dat de Tweede Tempel heerlijker zou zijn dan de Eerste? 

	 Daarom moest de Messias in de Tweede Tempel verschijnen en lesgeven – vanuit het 
oosten binnengaand als de ware heerlijkheid van de Heer: “Ik zal dit huis met heerlijkheid 
vervullen.” “En plotseling zal de Heer, die jullie zoeken, naar Zijn tempel komen.” 

Haggaï 2:7-9 · Maleachi 3:1 · Jesaja 40:5 · Ezechiël 43:1-5 · Hebreeën 1:3                                                                            
Johannes 1:14 · Lukas 19:29-48 · Markus 12:37 · Johannes 12:20-21 
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WEEK 12 

De verwoesting van de Tempel 

47	 Wat moest er gebeuren met de Tweede Tempel? 

	 Hij zou verwoest worden na de dood van de Messias. 

Daniël 9:26 

48	 Hoeveel tijd verstreek er tussen de dood van de Messias en de verwoesting van de 
Tempel? 

	 Zo'n veertig jaar. 

Mattheüs 24:1-2 

49	 Waarom niet meteen? 

	 God was geduldig en riep eerst Zijn volk op om zich om te keren en in hun eigen Messias 
te geloven. 

Lukas 13:6-9 · Mattheüs 15:26 · Handelingen 2:38-40 · Handelingen 3:17-26 

50	 Wie verwoestte de Tweede Tempel? 

	 Titus, die later Romeinse keizer werd. 
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WEEK 13 

Het verlies van autonomie 

51	 Wat gold voor de Joodse regering bij de komst van de Messias? 

	 Die zou worden afgeschaft. 

Johannes 19:15 

52	 Hoe heeft Jakob dit voorspeld? 

	 “Noch regering noch eigen wetgever zullen uit Juda verdwijnen totdat Shiloh komt, aan 
wie de volken zullen gehoorzamen.” 

Genesis 49:10 

De beloofde vrede 

53	 Wie is “Shiloh”? 

	 De Messias. 

54	 Wat betekent het woord “Shiloh”? 

	 Vredestichter. 
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55	 Wat voor vrede heeft de Messias ons gebracht? 

	 Die waar de Vader naar verlangt, namelijk: echte verzoening met God, die iedereen innig 
liefheeft, volmaakte vergeving van zonden en rust in het geweten, met de garantie van de 
Heilige Geest om eens al ons verdriet te verzinken in de stilte van de eeuwige hemel. 

Lukas 15:11-32 · Johannes 3:16-17 · Jesaja 66:13 · Romeinen 5:1-8 · 2 Korinthiërs 5:18-19                                                      
1 Timotheüs 2:4 · Leviticus 19:18 · Psalm 103:12 · Jesaja 1:18 · 1 Johannes 1:9                                                               
Kolossenzen 2:13-14 · Jesaja 26:3 · Hebreeën 10:22 · 1 Johannes 3:19-20                                                                                          
2 Korintiërs 1:22 · Efeziërs 1:13-14 · Romeinen 8:16 · 1 Johannes 4:13 
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WEEK 14 

Het volk van de Messias 

De diaspora 

56	 Wat gold voor niet-Joden bij de komst van de Messias? 

	 Ze zouden gehoorzamen en naar God terugkeren. 

Genesis 49:10 · Handelingen 10:45 · Efeziërs 2:19 · Johannes 1:11-12 

57	 Wat zei koning David in naam van de Messias? 

	 “Laat alle einden van de aarde zich herinneren om zich tot de Heer terug te keren! Laat 
alle stammen van de volken voor U knielen!” 

Psalm 22:28 

58	 Wanneer waren de niet-Joden ooit bij de Heer? 

	 Voor onze opstand in het paradijs, waaruit God de hele mensheid verdreef. 

Genesis 1:26-31 · Genesis 3 
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59	 Hoe zouden de niet-Joden de Messias volgen? 

	 Net als de Joden: door waar geloof in alles wat de Messias voor hen deed, doet en zal 
doen. 

Joël 2:32 · Romeinen 3:22 · Romeinen 10:12 · Galaten 3:28                                                                                             
Efeziërs 2:8-9 · Handelingen 10:34-35 

60	 Wat zei de profeet Jesaja over de thuiskomst van de volken? 

	 “Aan het einde van de tijd zal de berg van het huis van de Heer bovenop de bergen 
worden gezet en boven de heuvels worden verheven. Alle volken zullen erheen stromen. 
Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, 
naar het huis van de God van Jakob, zodat Hij ons Zijn wegen leert en wij op Zijn paden 
wandelen! Want uit Sion zal de leer uitgaan en het Woord van de Heer uit Jeruzalem.” 

Jesaja 2:2-3 · Jesaja 52:10  

21



WEEK 15 

De hoofdstad 

61	 Hoe werd de berg Sion “bovenop de bergen” gezet? 

	 Geestelijk, want de Messias, de hoeksteen van Sion, werd in de hemel verheven en blijft 
toch door de Heilige Geest overal aanwezig waar Zijn trouwe volk samenkomt – een volk 
dat de ware tempel van God was, is en altijd zal zijn. 

Openbaring 21:2 · Jesaja 28:16 · Psalm 118:22 · Efeziërs 2:20 · Johannes 12:32                                                        
Mattheüs 21:42 · Johannes 4:21-24 · Mattheüs 18:20 · Hebreeën 10:25                                                                     
Jesaja 66:1-2 · 2 Kronieken 6:18 · Jesaja 5:7 · 1 Petrus 2:5 

62	 Hoe stromen de volken naar Sion? 

	 Ze geloven in Jezus de Messias en verlangen ernaar om steeds meer volgens Zijn leer te 
leven. 

Psalm 2:8 · Genesis 49:10 · Filippenzen 3:12-14 

63	 Wanneer ging “uit Sion” de leer? 

	 Toen de discipelen van de Messias de Heilige Geest in Jeruzalem ontvingen en daarna 
dezelfde boodschap doorgaven aan Joden en niet-Joden. 

Lukas 24:47-49 · Handelingen 2:1-4 · Joël 3:1-2 · Romeinen 1:16-17                                                                                               
Romeinen 3:29-30 · Efeziërs 2:14 
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De diplomaten  

64	 Wat zei Jesaja nog over de thuiskomst van de volken? 

	 “Het is te gering dat U Mij dient om de stammen van Jakob op te richten en de 
overlevenden van Israël terug te brengen; daarom ga Ik U maken tot een licht van volken, 
zodat U Mijn heil bent tot aan de uiteinden van de aarde.” 

Jesaja 49:6 

65	 Hoe werd de Messias tot een licht van volken? 

	 Hij openbaarde de ene God aan de volken terwijl ze nog in de duisternis van de afgoderij 
waren, verenigde hen met Zichzelf door de Heilige Geest en begon toen ook door hen 
heen te stralen, zoals aan Abraham beloofd: “Ik zal je nageslacht bovenmate 
vermenigvuldigen, als de sterren aan de hemel.” 

Genesis 15:5 · Genesis 22:17-18 · Jesaja 42:1-9 · Mattheüs 5:14                                                                               
Efeziërs 2:18 · Handelingen 10:44-45 · Handelingen 14:12-17 
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WEEK 16 

Het herstel 

66	 Wat zei de profeet Haggaï hierover? 

	 “Ik zal alle volken doen beven, en ze zullen komen tot het verlangen van alle volken.” 

Haggaï 2:7 

67	 Wie wordt bedoeld met “het verlangen van alle volken”? 

	 Jezus, onze lieve Heer, de Messias, die in leven en sterven de enige troost is voor al de 
Zijnen, Joden en niet-Joden. 

Johannes 12:20-21 · Handelingen 4:12 · Openbaring 14:13 · Romeinen 14:7-9 · 1 Korintiërs 6:19                                                          
1 Korintiërs 3:23 · 1 Petrus 1:18-19 · 1 Johannes 2:2 · Romeinen 8:14 

68	 Hoe troost de thuiskomst van de volken het Joodse volk in zijn lijden? 

	 Door in de Messias te geloven maken de volken nu al deel uit van de geestelijke troost 
van het Nieuwe Jeruzalem. Sion zal zich afvragen: “Wie heeft deze mij gebaard? Want ik 
was kinderloos en onvruchtbaar, naakt en verlaten. Wie heeft deze grootgebracht?” 

Jesaja 49:21 · Jesaja 40:1 · Jesaja 43: 6-7 · Jesaja 49:13-19 · Jesaja 51:3                                                                 
Jesaja 54:5-8,11 · Jesaja 60:3-5 · Jesaja 61:3 · Romeinen 9-11 · Lukas 23:31                                                         
Efeziërs 2:14-16 · Openbaring 21 
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WEEK 17 

De persoon van de Messias  

69	 Wat was er bekend over de oorsprong van de Messias? 

	 Dat Hij Zoon van de mens en Zoon van God moest zijn. 

Psalm 2:2-7 · Spreuken 30:4 · Mattheüs 3:16-17 · Openbaring 22:16 · Markus 8:31 

De menselijke natuur van de Messias 

De beloofde Zoon 

70	 Hoe zinspeelden de profeten erop dat Hij mens zou zijn? 

	 Ze noemen Hem “nageslacht van de vrouw”, “nageslacht van Abraham”, “nageslacht en 
scheut van David”, “tak van Jesse”, en tenslotte expliciet “mens”. 

Galaten 3:16 · Genesis 3:15 · Genesis 22:18 · Jesaja 11:1-2 · Jeremia 23:5         	                                                     
Psalm 89:4-5 · 2 Samuël 7:12-15 · Daniël 7:13-14 

71	 Wat zei God tegen de slang ten overstaan van Eva? 

	 “Ik zal haat zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. 
Hij zal jouw hoofd vermorzelen en jij Zijn hiel.” 

Genesis 3:15 
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72	 Hoe heeft God Zijn belofte gehouden? 

	 Aan het kruis, waar Jezus de doodstraf voor de zonde van Zijn volk op Zich nam en zo 
Satan elke basis ontnam om hen allen opnieuw te beschuldigen en te beschamen, of om 
hen nog langer te beheersen door de angst voor de dood. 

Psalm 22 · Romeinen 8:1-2 · Kolossenzen 2:13-15 · Openbaring 12:10-11                                                                         
Hebreeën 2:14-15 · 1 Johannes 2:1-2 · Jesaja 38:17 
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WEEK 18 

De troonopvolger 

73	 Wat beloofde God aan David? 

	 “Ik zal je nageslacht na jou doen opstaan, dat uit je ingewanden zal voortkomen, en Ik zal 
Zijn koninkrijk oprichten. Hij zal een huis bouwen voor Mijn naam, en Ik zal de troon van 
Zijn koninkrijk voor eeuwig bevestigen. Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij voor Mij een 
zoon, die Ik zal oordelen met een roede van mensen en mensenzwepen als Hij kwaad 
doet. Maar Mijn genade zal niet van Hem wijken.” 

2 Samuël 7:12-15 · Psalm 89:3-4 

74	 Heeft Salomo geen huis voor God gebouwd? 

	 Ja, maar Salomo’s koninkrijk overleefde zijn dood niet. 

1 Koningen 12 

75	 Wiens koninkrijk zal God dan “voor eeuwig” bevestigen? 

	 Het geestelijke koninkrijk van de Messias. God, Zijn Vader, veroordeelde Hem één keer 
voor de zonde van Zijn volk en deed Hem al drie dagen later weer opstaan. Zozeer had 
God Zijn Zoon lief, en zo volmaakt had Jezus de wil van Zijn Vader gedaan. 

Psalm 69:4 · Jesaja 53 · Jesaja 11:4 · Markus 1:15 · Lukas 2:49 · 2 Korinthiërs 5:21 
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WEEK 19 

76	 Hoe voorzag de profeet Daniël het koninkrijk van de Messias? 

	 “Ik zag in een nachtvisioen iemand als een mensenzoon komen met de wolken van de 
hemel. Hij naderde tot de Oude van dagen. Ze brachten Hem voor Hem. Hem werd 
heerschappij, heerlijkheid en koningschap gegeven. Alle volken, naties en talen zullen 
Hem aanbidden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. Zijn 
koninkrijk zal nooit worden vernietigd.” 

Daniël 7:13-14 

77	 Wanneer begon de Messias te regeren over Zijn eeuwige Koninkrijk? 

	 Veertig dagen na Zijn opstanding uit de doden, toen de Heer Jezus de troon van het 
Koninkrijk der Hemelen besteeg. 

Handelingen 1:9-11 · 1 Petrus 3:22 

78	 Wat zei God dan tegen de Messias volgens David? 

	 “Woord van de Heer aan mijn Heer: Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden tot 
Uw voetbank maak.” 

Psalm 110:1 

79	 Aan wie behoort de troon in de hemel en op aarde? 

	 Aan God alleen: “O God, Uw troon zal voor eeuwig zijn. De scepter van Uw koninkrijk is 
een scepter van gerechtigheid. U hield van gerechtigheid en verafschuwde onrecht. O 
God, daarom zalfde Uw God U met vreugdeolie meer dan Uw vrienden.” 

Psalm 45:7-8 · 1 Samuël 12:12 · Jesaja 42:8 · Ezechiël 20:33 
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WEEK 20 

De goddelijke natuur van de Messias 

80	 Maar hoe mag een mens dan op de troon van de hemel zitten? 

	 Omdat de Messias God zelf is en niet slechts een mens. De Heer Jezus is erfgenaam van 
alles en schenkt royaal aan Zijn vrienden. 

Johannes 10:33 · Psalm 68:19 · Johannes 17:22 · Hebreeën 1:2 

81	 Hoe openbaarde God dat de Messias zowel mens als God moest zijn? 

	 God sprak tot de Messias: “U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.” En de profeten 
schreven de Messias goddelijke heerlijkheid en volmaaktheid toe door Hem specifieke 
naamparen te geven. Ze noemden Hem tegelijk: “Kind en machtige God,” “Scheut en 
wortel van Jesse,” “Scheut van David en Heer van David, de Heer – onze gerechtigheid,” 
en tenslotte eenvoudig “God met ons.” 

Jeremia 23:5-6 · Psalm 2:7,12 · Jeremia 17:5 · Spreuken 30:4 · Jesaja 11:1-10                                             	          
Jesaja 9:5 · Jesaja 7:14 · Openbaring 22:16 · Psalm 110:1 · Markus 12:35-37 

82	 Als de Messias “God met ons” is, waarom ging Hij dan weg naar de hemel? 

	 Alleen voor ons bestwil, totdat Hij door de Heilige Geest voor Zichzelf een volk heeft 
gesmeed voor de ogen van Zijn vijanden – een nieuwe mensheid voor een nieuwe 
schepping: “U voer op in de hoogte, nam de gevangenschap gevangen en schonk gaven 
aan de mensen.” 

Psalm 23:5 · Efeziërs 4:8 · Psalm 68:19 · Zacharia 13:9 · Johannes 16:4-15                                                               
Jesaja 43:1-7 · Deuteronomium 4:20 Daniël 3-4 · Mattheüs 28:20                                                                                          
1 Petrus 4:12 · Openbaring 19:7-8 · Johannes 14:18  
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WEEK 21 

De Heilige Geest 

83	 Wat zijn enkele gaven die Jezus aan Zijn volk heeft gegeven? 

	 Vooral de Heilige Geest, die ons opneemt in Gods familie en ons het eeuwige leven 
nalaat; evenals Zijn volledig geopenbaarde Woord, waardoor de Geest in ons veel vrucht 
voortbrengt voor God. 

Johannes 1:12 · Johannes 17:23 · Johannes 3:1-3 · Johannes 3:16 · Johannes 10:28-30 

84	 Wanneer goot Jezus de Heilige Geest uit over Zijn volk? 

	 Op Pinksteren, vijftig dagen na de opstanding van de Messias, die Zichzelf als het ware 
Paaslam had geofferd. 

Joël 3:1-5 · Lukas 24:49 · Lukas 22:7 · Handelingen 1:4-8 · Handelingen 2 

85	 Wat doet God de Heilige Geest in je? 

	 De Heilige Geest heeft me wedergeboren en begeleidt me tot in alle eeuwigheid. Hij 
reinigt me van mijn zonden door me te doen luisteren en volharden in het geloof dat 
Jezus’ leven en offer gelden als mijn rechtvaardigheid. De Heilige Geest verenigt me met 
Jezus en Zijn volk en versterkt mijn geloof door Zijn Woord en de verbondstekenen: doop 
en avondmaal. De Heilige Geest leidt mijn gedachten en helpt me bidden en aanbidden 
om me beetje bij beetje te troosten, te genezen en te vernieuwen naar het beeld van de 
Messias. 

Johannes 14:16-17 · Romeinen 8 · Johannes 17:21-23 · 1 Korintiërs 6:11 · 2 Korintiërs 3:18                                                   
Markus 14:24 · Johannes 6:51 · Romeinen 6:3-4 · Kolossenzen 1:15 · Jesaja 26:12 
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WEEK 22 

De ambten van de Messias 

86	 Wat zijn enkele van de ambten van de Messias? 

	 Priester, profeet, koning en rechter. 

Exodus 3:14 

De Messias als priester 

87	 Wat zwoer God de Vader aan Zijn Zoon, de Messias? 

	 “U bent priester voor eeuwig zoals Melchizedek.” 

Psalm 110:4 · Genesis 14:17-24 · Hebreeën 7:17 

88	 Wat moest de Messias voor ons doen als priester? 

	 Zichzelf eens en voor altijd voor onze zonden opofferen, voor ons bij de Vader pleiten, en 
ons in de Heilige Geest verzekeren van Gods genade door de verbondstekenen van 
water, brood en wijn. 

Genesis 14:17-24 · Jesaja 53:10 
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89	 Hoe heeft Jezus dit vervuld als priester? 

	 De Heer Jezus offerde Zichzelf op als het laatste Paaslam om alle angst, schaamte en 
schuld van ons weg te nemen. Hij vertegenwoordigde ons in de hel van het kruis en 
vertegenwoordigt ons nu in de hemel. Daar legt Jezus Zijn offer voor aan de Vader als de 
geldige prijs voor de vrijspraak van allen die op Hem vertrouwen. 

Johannes 10:18 · Johannes 19:30 · Lukas 23:34 · Hebreeën 4:14-10:31 · 1 Johannes 2:1-2                                                                    
Romeinen 5:6-8 · Mattheüs 26:17-29 · Johannes 17 · Romeinen 8:34  
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WEEK 23 

De Messias als profeet 

90	 Wat zei God tegen Mozes over de Messias? 

	 “Ik zal voor hen uit het midden van hun broeders een profeet als jij doen opstaan. Ik zal 
Mijn woorden in Zijn mond leggen. Hij zal hun alles zeggen wat Ik Hem gebied. En wie 
niet gehoorzaamt aan Mijn woorden, die Hij in Mijn naam zal spreken, van hem zal Ikzélf 
rekenschap eisen.” 

Deuteronomium 18:18-19 

91	 Wat moest de Messias voor ons doen als profeet? 

	 Allereerst moest Hij alle rebellen leren dat God nog steeds de wet bezit en dat Hij alleen 
haar uitleg bepaalt. Ook moest Hij ons volgens de wet de weg van onze redding 
openbaren en ons daarna aanmoedigen om ons voor de wereld als de Zijnen te belijden. 

Jesaja 53:11 · Psalm 40:9-10 · Psalm 129:1-2 · Psalm 124 · Psalm 50:15-16                                                     · 
Deuteronomium 26:5-10 · Zacharia 13:9 

92	 Hoe heeft Jezus dit vervuld als profeet? 

	 Tot op de dag van vandaag verkondigt de Heer Jezus ons in de kracht van de Heilige 
Geest dat Hij het doel van de wet en de weg naar de Vader is. Om ons te bevrijden van de 
vloek, de schuld en de straf die we verdienen, roept Jezus ons door de predikers van Zijn 
Woord en door de verbondstekenen op om alleen in Hem te geloven. 

Mattheüs 12:8 · Johannes 14:6 · Johannes 15:15 · Efeziërs 4:11-12 · Romeinen 10:9-10,15                         
Handelingen 3:20-22 · Handelingen 1:8 · Johannes 17:6-8 · Johannes 20:21-22                                                               
1 Johannes 2:27 · Mattheüs  10:32-33 · 1 Johannes 4:15 · Openbaring 22:17  
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WEEK 24 

De Messias als koning en rechter 

93	 Wat zeiden de profeten Zacharia en Jesaja over de Messias? 

	 “Schreeuw van vreugde, dochter van Sion! Maak lawaai, dochter van Jeruzalem! Je 
Koning zal je ten goede komen. Hij is rechtvaardig en zegevierend.” 

	 “Want de Heer onze Rechter, de Heer onze Wetgever, de Heer onze Koning, Hijzelf zal 
ons redden.” 

Zacharia 9:9 · Jesaja 33:22 

94	 Wat moest de Messias voor ons doen als koning en rechter? 

	 Zonde, dood, wereld en duivel verslaan; ons beschermen; de buit van Zijn overwinning 
naar Zijn goeddunken uitdelen; en tot slot ongelovigen veroordelen. 

Hosea 13:14 · Jesaja 25:7-8 · Jesaja 11:3-5 · Jesaja 32:1-4 · 1 Samuël 30:23-25 · Exodus 33:19 

95	 Hoe heeft Jezus dit vervuld als koning en rechter? 

	 De Heer Jezus heeft de dood aan het kruis overwonnen. Zijn offer als Zoon van God en 
vlekkeloos mens verzoent al onze zonde, die eeuwige dood eist. Hij leeft en schenkt door 
de Heilige Geest leven aan ieder die Hem eert en belijdt als zijn enige Redder, als 
Koning, die eens elke gedachte, elk woord en elke daad zal oordelen en belonen. 

Lukas 1:33 · Johannes 16:33 · Johannes 10:28 · Mattheüs 28:18 · Efeziërs 3:16                                                                          
Lukas 23:43 · Mattheüs 20:15 · Lukas 19:27 · Johannes 3:14 · Johannes 5:22  
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WEEK 25 

De toestanden van de Messias 

96	 Hoeveel messiassen zouden er komen? 

	 Slechts één – maar in twee onderscheiden toestanden: eerst vernederd, om ons te 
verlossen en ons geloof te volmaken; daarna verheerlijkt, in grote macht en majesteit, 
zodat Zijn verlosten met Hem zullen regeren. 

2 Timotheüs 2:11-13 · 1 Petrus 1:7 · Openbaring 5:10 · Openbaring 22:5 

97	 Wat zei Jesaja over de vernederde Messias? 

	 “We beschouwden Hem als iemand die met ziekte werd gestraft, door God geslagen en 
gekweld. Maar Hij werd doorboord vanwege onze misdaad, verbrijzeld vanwege onze 
overtredingen. De strafprijs voor onze vrede viel op Hem, en door Zijn wond zijn wij 
genezen.” 

Jesaja 53:4-5 

98	 Wat zei Jesaja over de verheerlijkte Messias? 

	 “Ik zal Hem deel geven aan de velen. Hij zal de buit delen met de machtigen, omdat Hij 
Zich overgaf aan de dood en werd gerekend tot de criminelen, hoewel Hij de zonde van 
velen droeg en pleitte voor de criminelen.” 

Jesaja 53:12 
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WEEK 26 

De identiteit van de Messias 

99	 Wat volgt uit al wat de Heilige Schrift over de Messias openbaart? 

	 De Messias is volstrekt zeker al eens gekomen, want de Tempel is al lang geleden 
verwoest. Hij kan niemand anders zijn dan Jezus van Nazareth, want alleen in Hem zijn 
de overige profetieën vervuld. Israëls Koning heerst en staat op het punt terug te keren. 
Amen. Kom, Heer Jezus!
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